
Orde van dienst voor oecumenische viering op 19 januari 2025 om 
19.30 uur 
 
 

 
 
Voorgangers: Priester Erik Rozeman, ds. Peter Breure en ds. Henriëtte Bouwman 
 
Opening  
 
Votum en groet   
 
Vg.  “Zoals wij zijn, zijn wij gekomen,  
 (…) 
 En het is de liefde van de Eeuwige  

die ons keer op keer samenbrengt. Amen  
 
Vg: Gezegend zij God in alle eeuwen. 
gem: Nu en voor altijd. Amen. 
Vg: Kom, laten we God, onze koning, aanbidden. 
gem: Laten we Christus in ons midden aanbidden, onze Koning en onze God. 
Vg: Kom, laten we ons neerbuigen voor de Heer, onze Koning en onze God. 
gem: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

ontferm U over ons. 
 
Zingen: Lied van welkom Lied 601: 1,2,3 – Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Introductie 
 
Gebed om ontferming    
 
V:  O God, Schepper en Vader, 
U heeft de mens gemaakt naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Zingen: lied 301g   kyrie eleison 
 
Laat alle mensen in de wereld beseffen dat U de enige God van hemel en aarde bent. 
 
Zingen: lied 301g   christe eleison  - aangepaste tekst 



 
Laat hen ook beseffen dat uw Zoon de Verlosser is van de hele mensheid en dat wij allemaal 
samen uw volk zijn. 
 
Zingen: lied 301g   kyrie eleison 
 
U bent onze enige Heer. 
 
Woord van God      
 
Lezingen uit het Oude Testament 
Deuteronomium 6:4-9 
 
We zingen lied 150a 1,2,3,4  - Geprezen zij God 
 
Lezingen uit het Nieuwe Testament 
Kolossenzen 3 vers 9b-17 
 
Heilige ruimte 
Schilderij   
Teksten om over na te denken of mee te nemen 
Gesprek over geloofswoorden 
Gedachten bij God brengen 
 
Ons gemeenschappelijke geloof vieren 
 
Iedereen heeft bij binnenkomst een kaars ontvangen. We steken een kaars aan bij de 
Paaskaars en lopen door het gangpad en steekt daar kaarsen aan van gemeenteleden. 
 
Tijdens het aansteken zingen we: 
Zingen: Lied 598 - Als alles duister is 
 
Vg: Laten we elkaar liefhebben, zodat we in eenheid van geest het geloof belijden waarin we 
allen gedoopt zijn: 
 
 
Zo spreken wij gezamenlijk uit: 
 
Wij geloven in één God, Vader almachtig, Maker van hemel en aarde, van alles en allen, 
zichtbaar en onzichtbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Refrein van lied 1005 – Christus ons licht 

 
 
 
 
Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, uit de Vader 
geboren vóór alle tijden, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt; één van wezen met de Vader, 
door wie alles is geworden, 
die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel 
en vlees geworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria en mens geworden: 
 
Zingen: Christus ons licht… 
 
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus 
en geleden heeft en is begraven en opgestaan op de derde dag naar de Schriften en 
opgegaan naar de hemel en gezeten aan de rechterhand van de Vader 
en weer komende met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en zijn Koninkrijk zal 
geen einde hebben. 
 
Zingen: Christus ons licht… 
 
Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer en Levendmaker, die uitgaat van de Vader, 
die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft 
door de Profeten. 
 
Zingen: Christus ons licht… 
 
Wij geloven in één, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Wij belijden één doop tot 
vergeving van zonden, 
wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de tijd die komt. Amen. 
 
Zingen: Christus ons licht…  
 
(Blijven doorzingen totdat we de kaarsen voor in de kerk hebben neergezet)  
 
 
Voorbeden    
afgesloten met een gezongen of gesproken Onze Vader 
 
Wij zingen ons slotlied: Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Zegen en zending   
 
Beantwoording zegen met: NLB 431 c Amen, amen, amen 


